
Verliest gij ook alles, maar echt ALLES?
    Van een wedstrijdje hardlopen, 
             je BFF 
(dat betekent dus best friend forever voor de 
boomers), 
                  je lange haren of die van de kat van de buren, 
          je geheugen, 
                 de sleutels van je denkbeeldige porsche 
tot soms zelfs een ieniemienie stukje van je hart?
                                                          Ja?
                      Kom het dan allemaal zoeken in PerDju
    Want wie zoekt, die vindt niet altijd.



Welkom in Perdju, een opslagplaats waar alles
terechtkomt wat iemand ooit heeftt verloren. Ik ben
Telefien een pratende telefoon en NEEEEEEEEEE dat is
niet raar. Want in Perdju komt alles tot leven, maar

dat zullen jullie wel snel genoeg merken. 
Iedereen die hier langskomt is bovendien iets kwijt,

maar ook de voorwerpen in Perdju zelf zijn zoekende.
Kan jij de zoekers en hun verloren voorwerpen

verbinden?

De porseleinen maagd
Mira, die tegen haar zin

in het familiebedrijf
werkt.

Een nieuwe
uitdagende job.

Tinneke, een 27-jarige
vrouw die zich ugh

voelt.

De rechtersok van
Tinneke.

Kosmoskoe Kevin die
net een nieuwe
Porsche heeft

gekocht.

De sleutels
van een
nieuwe

Porsche.

Telefien, een
praatgrage
telefoon.

Een betere
verbinding, liefst

van proximus.

Slazwierder Rita.

Een danspartner
die alle

danspasjes uit de
jaren 70 kent.



Maar seg, 
nu we het er toch over hebben. 

                             Ben jij 
ooit al eens iets verloren? 

En hoe voelde dat dan? 
                   Heb je wat je kwijt was ooit

teruggevonden? 
    Hoelang heb je gezocht? 

           Ben je ooit jezelf verloren?  
Wat betekent jezelf verliezen? 

                                                     Hoe kan je
zorgen dat je jezelf niet verliest? 
En als je dan toch jezelf verliest, 

                                                       wie 
                                                       gaat er dan 
naar jou op zoek? 



Coucou! Ik ben Tinneke, 27 jaar, draag
enkel linkersokken en de laatste tijd

voel ik me ugh! 
Ken je dat gevoel niet? 

         Dat is wanneer heel uw leven meezit,
je geen reden tot klagen hebt maar toch

de hele tijd wilt schreeuwen van 
                       HET GAAT NIET! 

Daarom ben ik HIER in Perdju, 
                                  want ik wou even, niet

DAAR zijn.
Voel jij je ook soms ugh? 

                         En wanneer is dat dan?
Hoe ziet dat ugh gevoel er dan uit? 

                              Teken je ugh-gevoel
HIER!



Hallelujah! 
Uw gebeden zijn aanhoord, sterveling! 

Ik ben de porseleinen maagd Mira, 
achter, achter, achter, achter, achter,

achter, achterkleindochter van de
porseleinen maagd Maria. 

                                         Daardoor werk ik al
jaren in ons familiebedrijf en moet ik aan de

lopende band mirakels verrichten.  
                                     Eikes! 

Ik haat dat. 
Ik heb zelf niet voor die job gekozen hoor,

maar soms heb je niet te kiezen. 
Vroeger wou ik altijd katten-karaoké
uitbaatster worden, want ik hou van

katten en karaoké, 
maar dat is niet zo makkelijk.

Wat wil jij later worden als je groot
bent?

 En stel mocht je net zoals mij, dat dan
niet kunnen worden, wat is dan je top 2

en top 3? 
En zou je even gelukkig zijn met je top

3 als met je droomberoep?

Als ik katten-karaoké uitbaatster
was, dan zou mijn lievelingssong

trouwens zo klinken.
Zingen jullie mee?

https://drive.google.com/file/d/1aI8SFmcVeVm7SCT1kOV6fx9uKi2Egund/view?usp=sharing


Jow! 
Ik ben de koerier van brol.com en breng
aan de lopende band brol naar Perdju,

Want waar moet die brol anders
naartoe? 

Heb jij ook zo brol thuis liggen? 
             Of wat is dat juist, brol?

 En is de brol van iemand anders ook
brol voor jou? 

                                                  Waarom
hebben mensen toch zoveel brol? 
Welke brol zou jij (of je mama) 

graag
 in mijn doos                                    steken?



Welkom in de sokkendimensie, het
zwarte gat aan het uiteinde van de

wasmachine waar alle rechtersokken
in terechtkomen. 

Heb je je nog nooit afgevraagd waarom
al je rechtersokken verdwijnen tijdens

hun reis in de wasmachine? 
Eén reden: DE SOKKENDIMENSIE!!!

De sokkendimensie slokt sokken op en
haalt paren uit elkaar.

Weet jij wat een paar is?
Vorm jij ook een paar met iemand? Zo

ja, met wie? Zo nee, waarom niet?
Of is jouw paar-tner ook zoekgeraakt

in de sokkendimensie?

Doe nu je rechtersok uit (of breng een extra sok mee
naar de klas). Duid iemand aan die de was doet en alle
rechtersokken verzamelt. Iedereen behalve de wasser

gaat even op de gang staan terwijl de wasser de
sokken in het klaslokaal verstopt. Wanneer de deuren

van de klas weer opengaan ga je zo snel mogelijk op
zoek naar je rechtersok. Heb je ze gevonden, dan doe
je ze aan en ga je zitten aan je bank. Vind je je sok

niet terug? Dan kan je net zoals Tinneke ervoor
kiezen om zonder rechtersok door het leven te gaan.



Weet jij wat ik ben? 
Ik ben Rita, de slazwierder. 

Vroeger zwierde ik met alles en iedereen; 
van raketsla tot krop sla.

Ze stonden in de rij. 
Maar de tijden zijn veranderd en nu kiest

niemand nog voor mij.
                                           Sommige mensen weten

zelfs niet meer voor wat ik dien. 
                Heb jij ooit al van mij gehoord en sla

gezwierd? 
Wat is de reden dat niemand nog met mij wil
zwieren denk je?            Vind jij me te out?

Ken je nog andere oude voorwerpen die je oma,
opa of ouders gebruiken en die er net zoals

mij een beetje gek uit zien? 

Ga bij je thuis, oma of opa op zoek naar een
voorwerp dat er een beetje eenzaam uit ziet en

breng deze mee naar de klas. Wat zou dit
voorwerpen willen vertellen? Hoe zou zijn

stem klinken? Ga nu in een kring zitten.
Iedereen stelt zijn voorwerp elk om de beurt

voor. Bv. ‘Hallo Ik ben Gerry de koffiemolen en
mijn gedachten die malen steeds door’.



Hallooooooooo! Ik ben Het muzikaal Behang! En ik
wil even roepen dat ik het echt zalig vind     dat je

naar de voorstelling komt kijken! 
Wist je trouwens dat Perdju audiotheater is?

                                Dat is een combinatie van theater
en op voorhand opgenomen geluid.                      Zo
komen alle voorwerpen in Perdju tot leven door

middel van ingebouwde speakers.
                                   Deze speakers worden dan door

Mij, het Muzikaal Behang aangestuurd, 
ik ben dat gek mannetje achter de toonbank.

Houd me zeker 
goed in de gaten, want ik zorg voor de live muziek.

 Spits dus allen je oren, maar vooral 
GENIET GENIET GENIET!

KLIK HIER 
ALS JE AL NAAR WAT MUZIEK VAN DE

VOORSTELLING WIL LUISTEREN!

https://drive.google.com/file/d/14SeC4FmOxYm_5_F6KrXHdG5POmyGi0Lo/view?usp=share_link

