— ~—

/7 \\\

IKWILHET IKWILHETNU!

ode aan de democratie

Democratie is een feest.
Je mag er zeuren over de muziek,
maar ook zelf de playlist samenstellen!

Democratie! Dat betekent vrijheid. Zonder angst je mening kunnen zeggen. Mogen
stemmen. Kunnen protesteren. Je kleden zoals je wilt. Liefhebben wie je wilt. Kiezen in
welke God je wilt geloven - of niet geloven. Dit is toch wat iedereen zich wenst.

Waarom worden woorden als politiek en democratie dan steeds vaker met een zurig
gezicht uitgesproken? Wat is er aan de hand? Wat is er mis met democratie?

De voordelen van democratie zijn groot, maar niet vanzelfsprekend. Bedreigingen
liggen op de loer. Quick-fix politici met snelle oplossingen voor ingewikkelde
problemen. Maar ook wij, het volk, moeten in de spiegel durven kijken. We zijn
wispelturig en roepen steeds vaker: IK WIL HET EN IK WIL HET NU! Maar zo werkt het
niet. Zo is politiek niet bedacht. Zo is het nooit bedoeld.

Onze democratie is niet perfect - vaak traag, verwarrend en ingewikkeld. Soms
onzuiver. Maar laten we niet het glibberige pad van de antipolitiek inslaan. Laten we
betrokken blijven.

Deze lecture-performance (55’) is geen nieuwe waarheid, maar een noodzakelijke
herinnering. Soms is het zinvol om iets te herhalen om er hernieuwd naar te kunnen
kijken.
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